een Boeren-Geschiedenis

Leven en strijd van kleine boeren
in romans en films - wereldwijd

Een Boerengeschiedenis

voert ons in 168 verhalen door
de wereldgeschiedenis, gezien
door de ogen van kleine boeren.
Onderdrukking, verzet, dromen
van een eigen boerderijtje, de
harde realiteit van oorlog en
emigratie, intens verdriet om
een verloren liefde, vreugde
over een mooie oogst - van
alles komt aan bod. We maken
kennis met akkerbouwers, vis-

De hele bonte wereld van het
boerenbestaan ontrolt zich voor
onze ogen in verhalen uit lang
verviogen tijden, de roerige twin-
tigste eeuw of de modernste
tijld. Van Senegal tot Australié
en Hongarije, van Turkije tot
Japan en Mexico.

leder verhaal verwijst naar een
fraaie roman of film, zodat je
verder kan lezen of kijken als je
je aangesproken voelt. Bij ieder

sers, volkshelden, boerenmei- verhaal staan twee grote foto's,
den, kleine kinderen, oude vrou- zodat je je in het gebied waant
wen, herders en landontginners. waarin het verhaal zich afspeelt.

"Wat een prachtige collectie! Jan Paul Smit geeft een caleidos-
copisch beeld van het boerenbestaan door de eeuwen heen en op
verschillende continenten. Het boek is tegelijkertijd een welhaast
onmisbaar naslagwerk: het geeft een nuttig overzicht van films,
boeken en korte verhalen die informeren over het boerenbestaan.
Voor liefhebbers maar ook voor mensen in het onderwijs een bron
van informatie die ze niet graag zouden willen

missen.” ~ Jan Douwe van der Ploeg, landbouw-

professor Nederland en China.

“Een Boerengeschiedenis is een imposant en
origineel mozaiek, dat verhalen over kleine
boeren verbindt met films en romans. Het
geeft je een diep begrip van het boerenleven
en zijn talrijke uitdagingen. Nou, duik erin en
laat je meenemen, het is de moeite waard.” ~
Henk Hobbelink, GRAIN.

“Een Boerengeschiedenis is een fraaie en
buitengewone hulpbron, die laat zien hoe
patronen in het plattelandsleven zich herhalen
en door de eeuwen heen echoén door veel
verschillende landen en agro-ecosystemen.
Aan de ene kant is het pijnlijk te zien hoe
weinig wij geleerd lijken te hebben in duizend
jaar; aan de andere is het ontroerend de
menselijkheid er doorheen te zien schijnen.
Warm aanbevolen.” ~ Jules Pretty, milieupro-
fessor, Engeland.

Dit is een webboek - ga naar:
www.peasantautonomy.org




